
Jochem Meijer gewild  bij Knetters!    

 

Tilburg-1/10/2019-Hallo allemaal! Op zondag 29-09-2019 waren Iby van den Hout en Job Hummel bij 

het kinderboekenevenement Knetters! in 013. Er was veel te doen en we vonden het dan ook heel 

leuk. Eerst was er een opening met Karin Bruers en een voorstelling van het toneelleesboek ''Zelf 

gemaakt!". Daarna was er een kleine pauze waarop er 5 leuke workshops volgden. Ook er na weer 

een kleine pauze muziek van de Liedjesatlas. Toen was er weer een  pauze en daarna nog een reeks 

van 5 workshops. Toen was er een afsluiting en daarna was het alweer afgelopen. 

 

4 uur tijd was voor ons gevoel in maar zo'n 1 uur tijd voorbij gegaan.  

Na de opening met een goede uitspraak van Karin Bruers - 'Ik word gewelddadig van aanrakingen’ 

dat zegt zij blijkbaar altijd bij de douane. Zo kan zij gewoon doorlopen – was het tijd om een rondje 

te gaan lopen. Nadat we een paar foto's hebben gemaakt van de pop-up winkel van Gianotten 

Mutsaers en Livius de Zevensprong liepen we naar het karretje waar je met echte loden drukletters 

iets op je boekenlegger kon laten drukken. Daar namen we ook ons eerste interview af. Dit was met 

Gijs van 10 jaar oud. Hij was met zijn moeder en zijn zusje op het festival. ''Vond het leuk bij het 

boekelegger bedrukken?" "Jazeker, ik vond het heel leuk.'' ''Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan?” 

"Nog niet zo heel veel, we zijn naar dat toneelstuk geweest en daarna zijn we gelijk hier (bij het 

boekenlegger bedrukken, redactie) in de rij gaan staan. Maar we zijn nog veel van plan om te gaan 

doen.” "Lees je zelf veel?” "Ja ik kan goed lezen en ik doe het ook graag.” "Wat is je favoriete 

schrijver of boek?” “Ik vind Paul Biegel heel leuk.” "Wat heb je precies op je boekenlegger gedrukt?” 

“Ik heb twee boekenleggers bedrukt, één voor mezelf met 'GiJs’ erop, en een voor mijn opa, want hij 

spaart boekenleggers.” 

We willen verder lopen richting de bar om wat te gaan drinken, maar we zien dat Rick de Haas een 

plekje vrij heeft voor een interview. We vragen of hij inderdaad tijd heeft en schuiven bij hem aan. 

Job stelt de eerste vraag: “ Wie heeft bedacht dat jij en Anke Werker samen het boek ‘Zelf Gemaakt!’ 

zouden gaan schrijven?” “Nou dat komt eigenlijk doordat Roel en Jolanda , die hebben dit 

evenement ook georganiseerd, en die vroegen ons om een boek speciaal te schrijven voor dit 

evenement.” Was het verplicht om een toneelleesboek te schrijven of niet?” “Nee het was niet 

verplicht. Het was wel verplicht om het over de textielfabriek te schrijven, omdat we daar sliepen 

natuurlijk. Het toneelleesboek is eigenlijk zo tot stand gekomen:  we zaten dus bij een barretje in Den 

Bosch en daar hebben we het eigenlijk globaal een beetje bedacht. Zij houdt van breien, dus dat 

kwam sowieso goed uit. Ik houd van steptekenen, dus vandaar dat we er uiteindelijk een 

toneelleesboek van hebben gemaakt. Toen konden we dus eigenlijk gaan beginnen. Toen we het 

afhadden had Zwijssen net een toneelleesserie uitgebracht.” Daar is dit boek aan toegevoegd.   

Toen konden we dus eindelijk wat gaan drinken en even op een rijtje zetten wat we allemaal al 

gedaan hadden en wat we nog wilden en moesten doen. Nadat we dat hadden gedaan stond op onze 

planning dat we naar Elten Kiene zouden gaan. Hij had een schrijfworkshop voor de kinderen in petto 

en die was net afgelopen. Daardoor konden we hem in alle rust interviewen: “Wat heb je eigenlijk 

net gedaan in de workshop?” “Ze moesten van mij een eigen wereld creëren. Dat moesten ze doen 

door eerst een mindmap te maken met steekwoorden over het verhaal dat ze wilden schrijven. Het 

was een goeie oefening om iets in korte tijd te doen. Ik  vind het heel belangrijk dat iedereen iets op 

zijn eigen manier kan doen.  Ik heb wel iedereen even laten zeggen hoe hij of zij heet en hoe oud 

diegene is, maar verder mocht je zoveel of zo weinig zeggen als je zelf wilde. Sommigen konden heel 



veel in hun verhaal kwijt en waren er ook heel open in tegenover mij en de anderen. Andere 

kinderen lieten er iets minder in los en wilden het ook graag voor zichzelf houden. Wat ik ook heel 

vaak heb gezegd is de zin ‘niks moet alles mag’. Dit werkt ook veel makkelijker.”  

Hierna gingen we backstage om een afspraak voor een interview met Paul van Loon te maken. Dat is 

gelukt en daarna gingen we naar kleedkamer 1 om de repetitie van Tilburgs Kinderkoor (TiKiKo) bij te 

wonen.  Nadat we de kleedkamer hebben verlaten hebben we beneden nog wat gedronken en toen 

zijn we naar boven gegaan. Daar hebben we even met voetballende auto’s gespeeld en daarna zijn 

we popcorn gaan halen. Onder het genot van een zak popcorn hebben we toen het 

koptelefoonvoorlezen uitgeprobeerd, wat niet heel erg voor onze leeftijd was maar het was wel leuk. 

Daarna moesten we nodig kinderen gaan interviewen, want we hadden nog maar één kind 

geïnterviewd en we moesten er nog minstens vier hebben. Finn van 10 en Frederique van 11 jaar oud 

hebben we als tweede van de kinderen geïnterviewd. Ze hadden al best veel gedaan, zoals de 

greenscreen, de robots, de griezelbus en de boekenleggers bedrukken. Het leukste was volgens hun 

het bedrukken van de boekenleggers. Ze zouden graag zien dat het evenement nog een keer wordt 

georganiseerd. Ze zouden ook graag willen dat er de volgende keer een tekenles wordt gegeven. 

Daarna gingen we naar Teun van 8 jaar oud. 

Onze eerste vraag was “Wat heb je vandaag allemaal al gedaan?” “Nou best wel veel, ik ben al bij de 

greenscreen geweest, ik heb met snoep geknutseld, en ik ben hier bij de robots geweest. Het leukst 

vond ik de robots.” “Wat vond je van het idee van het organiseren van dit evenement?” “Ik vind het 

een heel goed idee omdat hier in 013 normaal gesproken geen kinderen mogen komen. (dat klopt 

niet helemaal, maar oké, redactie) Dan gaan ze misschien wel zeuren bij hun ouders en als ze dan 

eindelijk 18 zijn en hier naartoe kunnen, mogen ze misschien niet meer omdat ze zolang gezeurd 

hebben.” “Zou je graag willen dat dit evenement nog een keer wordt georganiseerd?” “Ja eigenlijk 

wel, en als het van mijn ouders mag zou ik er dan weer naar toe willen.” “Hoe zijn jullie bij dit 

evenement terechtgekomen?” “Nou, de vader van een vriendje van mij van vakantie werkt hier bij 

013 en hij vertelde ons erover.” “Wat zou je volgend jaar nog leuk vinden op ‘Knetters!’?” “Dat 

Jochem Meijer zou komen. Ik heb heel veel boeken over de ‘Gorgels’ gelezen en ik vind hem ook leuk 

en grappig.” 

Na het interview lopen we gelijk door naar ons laatste jeugd-interview. Dat is met Feline, 8 jaar. Zij 

heeft ook al wel redelijk wat gedaan, samen met haar zusje, opa en oma. Ze heeft de tekening van de 

workshop Jaap Robben en Jeroen de Leijer ingekleurd, ze is bij de workshop van de Bakfiets juf 

geweest, ze is bij de schrijfworkshop geweest, ze heeft naar de muziek van de Liedjesatlas geluisterd, 

ze heeft met snoep geknutseld en ze heeft met de robots gespeeld. Ze is een heel groot fan van Paul 

van Loon, dus ze vond het heel jammer dat de Griezelbus steeds vol zat. Het allerleukste vond ze het 

knutselen bij de Bakfiets juf. Ze hoopt dat het volgend jaar weer georganiseerd wordt en dan zou ze 

er ook zekerweer naartoe gaan, maar dan zou ze het toch ook heel leuk vinden als Jochem Meijer 

zou komen.  

Eindelijk, na dit interview hebben we even rust. De dag is zeer snel voorbij gegaan. Tijdens het 

wachten totdat Paul van Loon klaar is met handtekeningen zetten maken we een plan hoe we het 

gaan doen met het verslag schrijven, dat wat je nu bijna hebt uitgelezen. Maar jullie hoeven lekker 

niet te weten hoe we dat gedaan hebben, dat is beroepsgeheim. Lekker puh! Maar goed, nu gaan we 

door naar het interview met Paul van Loon: 

De eerste vraag: “Wat is het laatste boek dat u heeft uitgebracht?” “Dat is het 21e boek uit de serie 

van Dolfje Weerwolfje, het heet Dolfje Ontvoerd.” “Bent u van plan om nog meer boeken over Dolfje  



er ook nog wel boeken over hem komen.” “In welke boeken las u vroeger veel?” “Veel in fantasy 

boeken, mijn favoriete boek was destijds het boek ‘Paulus de Boskabouter’ ook omdat ik eigenlijk 

ook Paulus heet, dus zijn we naamgenoten.” “Leest u nu nog veel?” “Nee, ik lees natuurlijk nog wel 

als ik boeken aan het schrijven ben, maar niet meer in mijn vrije tijd. “Veel kinderen zouden ook nog 

graag willen dat Jochem Meijer hierheen zou komen, kent u hem eigenlijk goed?” “Ja, ik ken hem 

zeker goed, hij is zelfs een vriend van mij. Ik heb zelfs het eerste boek dat hij geschreven heeft 

gepresenteerd.” “Zou u daarom ook kunnen regelen dat hij volgende keer naar dit festival komt?” 

“Nee dat kan ik helaas niet, daarvoor moet je bij zijn manager zijn.” “Als laatste vraag: Hoeveel 

handtekeningen denkt u dat u vandaag heeft gezet?” “Ik denk echt wel een stuk of 2, 300.” 

Als laatste sluiten wij af met tips en tops over het festival. Als eerst hebben we twee tips. 

- Op sommige plekken stonden stoelen die niet zo lekker zaten, daar zou volgende wel iets 

meer aandacht aan mogen worden besteed. 

- De muziek stond vrij hard, en het was ook redelijk eentonig. Ook daarbij zou het fijn zijn als 

het de volgende keer anders was. 

Dan hebben we ook nog twee tops voor het festival: 

- Het was heel slim gedaan met de workshops die in verschillende kleuren waren, en 

bijbehorende pijlen. 

- Ze hebben er goed de ruimte voor uitgetrokken.  

 


