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Samen een krant maken? Onderwerpen bedenken, 
vragen verzinnen, schrijven? Dat wilde groep 7a 
van De Stappen wel! Lees hier alles over: 

en nog veel meer... 

Het wild konijntje 

oorontsteking 

volleybal 

gamen hoogtevrees 

freerunnen huisstofmijt 

regenboogband 

Het Skittleproefje 

skateboarden 

dansen klimmen 
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Volleybal 
Wij spelen bij de club: Volley Tilburg. Het is er 
altijd gezellig en we hebben leuke trainingen. 
We hebben 1 keer per maand wedstrijden en 2 
keer per week training. 
 
We winnen vaak wedstrijden. We hadden bijna 
alles gewonnen, dus waren we de beste van 
Midden-Brabant. We waren superblij! We zijn 
ook 2 keer naar de regiokampioenschappen ge-
gaan. De eerste keer kwamen we tot de kwartfi-
nale en de tweede keer niet. 
 
Leuk aan volleybal is: je moet goed samenwer-
ken om de bal over het net te krijgen. Minder 
leuk aan volleybal is: je krijgt heeeeeeeel snel 
een punt, want als de bal op de grond valt heb 
je een punt. 

Mara (10) en Imke (10)  
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Een hond die plastic opruimt. Dat zie je niet 
vaak. Maar hond Joy doet dat wel. Ze was ge-
nomineerd door Kidsweek bij dieren van het 
jaar, en dat won ze!!!! 
 
Met 6000 stemmen won ze van de 3 anderen: 
een kat (Sproetje), twee leeuwen (Sayeeda en 
Sultan) en een koe (Hermien). 
 
Het baasje van Joy (Alex van Eck) vond het 
heel gaaf dat zijn hond Joy heeft gewonnen. Het 
was spannend wie er ging winnen.  

Nomi (10) en Robin (10) 

Bijzondere hond 
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Van flesje 

tot 

plastic soep 

Wij ergeren ons aan plastic op straat, omdat het 
slecht voor de natuur is. Wij snappen niet waar-
om mensen plastic op straat gooien. 
 
Er is ook een plastic soep in de oceaan. De 
plastic soep is slecht voor de natuur en voor 
ons. Want de vissen eten het plastic, wij vangen 
de vissen en eten de vissen. Zo komt dat plastic 
in ons lichaam. 

Sophia (10) en Estee (10) 
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Gamen 

Fatih (10) 

Gamen is iets leuks en digitaals. Maar is het ook 
voor iedereen leuk? Natuurlijk is gamen niet 
voor iedereen leuk, maar 70 procent van de jon-
geren speelt het. 
 
Ik hou ook van games, anders schreef ik er niet 
over. 
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Regenboogband 

Op donderdag 11 oktober was het Coming-Out 
Dag. Dames 1 en Heren 1 van Were Di hadden 
een regenboogband aangedaan. Dat deden ze 
om respect te tonen voor mensen die uit de kast 
komen. Iedereen die naar de wedstrijd keek, 
zag die regenboogband.  

Imke (10) en Hannemiene (10) 
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Skateboarden 

  
Ik skate 1 keer in de week. Ik skate bij de Koe-
pelhal. Ik doe het alleen. De olli kan ik al goed. 
De kickflip wil ik nog graag leren. 

Niels (10) 
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Dansen 
Ik doe aan dansen. Ik doe meerdere stijlen. Hip-
hop is een van mijn lievelingsstijlen. Ik doe ook 
aan klassiek en jazz bij Fontys Hogeschool. 
 
Ik dans ook bij Sylcdance in een wedstrijdteam. 
Daar zitten 7 kinderen in. Het team heet Socra-
zy. We hebben al 4 keer meegedaan aan wed-
strijden. We hebben 2 keer de 1-ste plek ge-
wonnen. De 1-ste keer van 11 groepen en de 2-
de keer van 18 groepen. 
 
Ik dans maandag bij Sylcdance en dinsdag en 
donderdag bij Fontys Hogeschool. 
 
Ik heb ook vaak een optreden. De optredens 
zijn bij Sinterklaas en bij Kerst. We hebben ook 
een grote show. Dat is met de hele dansschool 
van Sylcdance en in de schouwburg. 
 
Ik zit nu al 6 jaar bij dansles, dus ik begon toen 
ik 4 was. 

Yasmine (10) 
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Oorontsteking 

Ik heb al acht keer oorontsteking gehad. Nu heb 
ik het ook. Ik heb geen flauw idee hoe ik eraan 
kom. Het doet nogal zeer.  

       Roé (10) 
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Klimmen 

Ik klim 2x in de week. Klimmen dat is dat je aan 
een touw zit en door middel van grepen omhoog 
komt. 
 
Op woensdag ga ik boulderen. Dat is klimmen 
zonder touw tot 4,5 meter hoog. Dat doe ik bij T-
Kwadraat, dat is bij Stappegoor en de Ireen 
Wust-ijsbaan.  
 
Ik doe ook mee aan wedstrijden. Soms is het 
wel moeilijk, maar de meeste klimroutes zijn 
makkelijk. 
 
Soms val je. Dat doet niet altijd pijn. Daarom 
hebben we ooit een valtest gedaan. 

Anna (10) 
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Freerunnen is een sport in een gymzaal. Je 
moet over kasten springen en je maakt veel 
salto's. Als je het goed kan, of als je hulp hebt, 
is het niet gevaarlijk. Je hebt er geen speciale 
kleren voor nodig. 
 
Het is een leuke sport en ik doe het graag. Toch 
heb ik er meestal niet zo veel zin in, want op 
vrijdag eet ik friet en dan moet ik snel eten.  

Freerunnen 

       Nikolay (10) 
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Huisstofmijt 

Huisstofmijt is een allergie. Dan ben je aller-
gisch voor huisstof. Je wordt er niet ziek van en 
het is niet besmettelijk. Je krijgt er wel jeuk van 
in je ogen en neus. Het doet geen pijn. 
 
Om de jeuk te verminderen heb ik medicijnen en 
een smelttablet. Die tabletten zijn vies. 
 

       Jens (10) 
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Dit heb je nodig voor het proefje: 
- Skittles 
- Een diep bord 
- Warm water 
 
Zo moet je het proefje doen: 
1. Pak het diepe bord en leg de Skittles in een 
kring op het bord. 
2. Giet heel voorzichtig het warme water over de 
Skittles. 
3. Wacht heel even en zie wat er gebeurt. 
 
Wat er gebeurt: de kleur van de Skittles smelt 
eraf en dan krijg je een soort bloem met hele 
leuke kleuren. 
 
Ik heb het proefje zelf ook wel eens gedaan. Ik 
vond het een heel mooi effect hebben. 

Het Skittlesproefje 

       Zoey (10) 
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Hoogtevrees is eigenlijk dat je in de hoogte 
bang wordt. Dat je bijvoorbeeld denkt dat je valt. 
Op 2 meter of meer word ik bang. 
 
Het is echt niet fijn. Ik durf wel op een schoolta-
feltje te staan, maar niet (als het veilig zou zijn) 
op twee op elkaar. 
 
Ik kan er niet erg veel aan doen. Behalve mijn 
angsten overwinnen. Ik heb hoogtevrees al 
sinds ik me het herinneren kan. Het is erg ver-
velend, want op feestjes waar je gaat klimmen is 
het eng! Je durft niet!  
 
En mijn ouders houden van wandelen, dat doen 
we ook in de bergen (met onze hond). 

Hoogtevrees 

       Saar (10) 
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In januari was het heel koud. Wel min 10 gra-
den. Bij ons op het pleintje zit al 6 jaar ongeveer 
een klein grijs konijntje. Toen het min 10 graden 
was, dacht ik dat het konijntje overleden was, 
maar een paar dagen later zag ik het konijntje 
weer. Ik was heel blij. 
 
Ik wil wel graag het konijntje eten geven, maar 
als ik er aan kom, rent hij weg. Als ik hem zie, 
zie ik hem alleen in de avond. 
 
Vroeger noemde ik het konijntje Wortel. 
 

Het wild konijntje 

       Evi (10) 
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Paardrijden 

Als het december is, zit ik één jaar bij paardrij-
den. Ik zit bij manege Thielen. Het zit in de buurt 
van Klein Tilburg.  
 
Ik heb geen eigen paard, want het kost heel 
veel tijd. Ik heb er ook nog niet genoeg ervaring 
voor, want ik zit in de F2. Ik ben halfgevorderde. 
Het niveau begint met F1 en eindigt met F12 en 
daarna ga je door met dressuur. 
 
Ik doe ook mee aan wedstrijden. Ik heb er nu 2 
gedaan. Mijn eerste wedstrijd ben ik eerste ge-
worden en mijn tweede ben ik vierde geworden.  
 
Paardrijden is een leuke sport. Ik vind springen 
heel leuk en galop en dressuur en zeker buiten-
rijden. 

       Stacey (10) 
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Ook deze speciale editie van tilburgjunior is een 
productie van kinderschrijfatelier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten? 
Ga naar www.schrijfletters.nl of, 
stuur een mail naar estervanzundert@gmail.com 


